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We gaan vrijuit - we mogen leven!
Arie van der Stoep

Het is buitengewoon, zo vaak als je in het Oude Testament teksten tegenkomt die Jezus’ lijden

beschrijven. Die honderden jaren van te voren tot zelfs in de kleinste details weergeven wat er

met Hem gebeurde en wat Hem dat deed. Alsof het al had plaatsgevonden. Dit is niet zomaar.

Hier enkele voorbeelden van wat God in de mond van profeten legde:

* Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn

gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel (Jes. 50:6). - Dit gebeurde werkelijk, toen Jezus voor

de Joodse hoge raad stond (1).

* Ploegers ploegden op mijn rug, zij trokken hun voren lang (Psalm 129:3). - Jezus’ rug werd op

verschrikkelijke wijze ‘geploegd’ met gesels bij Pilatus (2).

* Allen die mij zien, bespotten mij, ..., zij schudden het hoofd: ‘Wentel het op de HEER, laat die hem

verlossen’ (Psalm 22:8-9). - Dat waren later, toen Hij aan het kruis hing, de letterlijke reacties van

voorbijgangers en leiders van het volk (3).

* Want honden (= heidenen) hebben mij omringd, ... Die mijn handen en voeten doorboren (Psalm 22:17). -

Dat gebeurde letterlijk, toen Romeinse soldaten Jezus aan het kruis vastspijkerden (4).

* Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad (Psalm 22:19). - Ook dat

deden de soldaten terwijl Jezus aan het kruis hing (5).

* Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Psalm 22:2). - Aan het kruis, toen de Vader Hem had

verlaten, als oordeel over onze zonden, en dit zichtbaar werd door een diepe duisternis die over het

hele land kwam, riep Jezus in de hoogste nood deze woorden ... (6).

En dan gebeurt er een wonder! Bij de misdadigers naast Hem werden de benen gebroken, maar over

Hem had David geprofeteerd:

* Hij (= God - AvdS) behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken (Psalm 34:21). - Al móest

Jezus lijden, de soldaten konden niet verdergaan dan God toestond (7). Zelfs dat werd geprofeteerd.

En dan het laatste voorbeeld:

* Jesaja 53 is heel bekend als profetie over Jezus’ lijden. Hij profeteerde onder andere:

... bij de rijke was hij in zijn dood... (Jesaja 53:9). - En wat vertelde Matteüs later? De rijke Jozef van

Arimatea begroef Jezus in zijn eigen nieuwe graf! God laat niets aan het toeval over! (8)

Een duidelijke en vaste basis

Doordat Jezus’ lijden zo vaak en zo gedetailleerd bij zoveel profeten, onafhankelijk van elkaar

voorkomt en letterlijk werd vervuld, weten we zeker dat zijn lijden de vervulling is van Gods plan. Dit

alles móest zo gebeuren! Hij had hierin de leiding en heeft alles gedaan om ons duidelijk te maken:

Jezus is degene die komen zou. Kijk naar Hem!

Zo weten we dat dit offer gebracht móest worden om volkomen redding te brengen en alle zonde

volkomen uit te wissen. Om de weg naar Gods troon voor ons vrij te maken.



Al die details laten zien dat ons geloof in Jezus terecht is. Dat het een duidelijke en vaste basis heeft,

namelijk dat God heeft gesproken. Vele malen, op vele wijzen! Ons geloof is niet gebaseerd op maar

één verhaal of één uitspraak. Jezus is daadwerkelijk degene die komen zou! (9)

Het bewijs

Tegelijk toont God ons door al die details hoe diep Jezus’ lijden is geweest. Wat het Hem heeft gekost

om ons te redden van het oordeel dat op ons lag. Het oordeel, dat de ziel die zondigt, zou sterven, van

God verbannen zou zijn (10). Alleen door zulk lijden, door zo’n alles omvattend offer, kon dat oordeel

verbroken worden. En dit gebeurde! Zijn opstanding uit de doden was daarvan het bewijs.

Het was de overwinning over het oordeel (11). Zijn opstanding zegt: ‘God heeft Jezus’ offer

aangenomen! Alles ís volbracht!’ (12) We gaan vrijuit door Hem: we mogen leven! Spoedig zullen wij

Hem volgen in de opstanding! Halleluja!

Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 26:67-68.

Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in het gelaat

en zeiden: Profeteer ons, Christus, wie is het, die u geslagen heeft?

(2) Matteüs 27:26.

Toen liet hij (= de stadhouder Pilatus - AvdS) hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij en hij gaf Hem

over om gekruisigd te worden.

(3) Matteüs 27:39, 43.

En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd ... Hij heeft zijn vertrouwen op

God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; ... 

(4) Lucas 23:33.

En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar ...

(5) Matteüs 27:35.

Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen.

(6) Matteüs 27:46.

Omstreeks het negende uur (‘s middags om drie uur - AvdS) riep Jezus met luide stem, ...: Mijn God, mijn

God, waarom hebt U mij verlaten?

(7) Johannes 19:32-33, 36.

De soldaten ... braken de benen van de eerste en van de andere, ...; maar toen zij bij Jezus gekomen waren

en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet ... Want dit is geschied, opdat het

schriftwoord vervuld zou worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.

(8) Matteüs 27:57-60.

Toen het ... avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een

discipel van Jezus geworden was. Deze ... nam het lichaam (van Jezus - AvdS) ... en legde het in zijn

nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, ...

(9) Matteüs 11:2-6.



Bent U het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? ... Jezus antwoordde ...: Gaat heen en

boodschapt Johannes wat jullie hoort en ziet: ... Zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

(10) Genesis 2:16-17.

... ten dage dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven (= het leven uit God verliezen, verloren zijn -

AvdS).

    Ezechiël 18:4b.

De ziel die zondigt, die zal sterven.

(11) Romeinen 8:1.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

(12) Johannes 19:30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het

hoofd en gaf de geest.
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